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Edward (midden) bezoekt onze school en wordt verrast door oud-leerlingen die elkaar daar in de vakantie opzoeken. 

 
Hier is Edward, mede-oprichter van BELIRA en binnenkort algemeen directeur van onze scholen. 

Het bestuur van BELIRA blijft goed op de hoogte dankzij onze vriend en adviseur Eddy Adusei (Edward in Ghana). 

Hij komt uit Wenchi en bezoekt de scholen daar twee keer per jaar. Hij werkt al 25 jaar als manager voor de gemeente 

Amsterdam. Met zijn expertise bestuurt hij al jaren de school en de drie pre-scholen vanuit Amsterdam (via Internet en 

telefoon) en door frequente bezoeken. In ons wekelijks overleg bellen we met schoolhoofden en de administrateur. 

Edward slaat de brug tussen onze Nederlandse denkwijze en de Ghanese praktijk en cultuur. Het succes van BELIRA is 

voor een groot deel aan hem te danken. Volgend jaar gaat hij definitief terug om als directeur de scholen aan te sturen. 

Hij kan zich dan full time inzetten in direct contact met het personeel, de ouders, bestuurders en ambtenaren. 

Hoe en waarom we toen met de eerste school begonnen. 

5 september 2011:feestelijke opening. Meteen veel 

aanmeldingen. De school was op de groei gebouwd 

(en op het geld dat we konden lenen). De 2e etage 

had daarom nog geen lokalen, muren of hekken. 

Onveilig maar ja …… Gelukkig hadden we een con-

tainer vol tafeltjes en stoeltjes verscheept. 

Het vinden van leraren bleek geen probleem. 

 
BELIRA begon goed We konden al snel (2004) het ziekenhuis van Berekum een ouder-

wetse oerdegelijke ambulance ; hun allereerste ziekenwagen. Die ambulance rijdt nog 

steeds probleemloos. Maar van de tweedehands computers die wij opknapten en naar 

scholen en ziekenhuizen verscheepten, verloren we meer dan de helft door corruptie en 

mismanagement. Net op dat dieptepunt (2010) kocht Edwards moeder land en schonk 

zij geld voor de eerste etage van een school. 

Wij wisten wel dat een school op het platteland verliesgevend is. Veel gezinnen kunnen 

het schoolgeld niet opbrengen en het vervoer van de kinderen is kostbaar. Daarom zijn 

er heel weinig degelijke* lagere– en middelbare scholen zoals de Western Link School. 

Het verbeteren van het leven op het platteland is de centrale doelstelling van BELIRA (Better Life In Rural Areas). 

De school past dus precies in onze missie. Met goede moed gingen we aan de slag in de hoop dat het met extra steun zou 

lukken om zo’n school af te bouwen en draaiende te houden zodat kinderen goed onderwijs zouden krijgen. Het liep 

meteen storm, de tweede etage moest heel snel afgebouwd worden zodat de kinderen daar in veilige lokalen konden leren. 

We beginnen nu met het dertiende schooljaar. Het is dus, vooral door jullie steun, gelukt.  

*Lagere scholen zijn wel “gratis” maar de kinderen leren daar niet genoeg om door te kunnen stromen naar het niet gratis vervolgonderwijs. 
 

Frans, een goede vriend overleed. 

Ik kreeg zijn laptop en mobieltje voor 

onze school. Daardoor geïnspireerd 

gaven vrienden van Frans ook hun 

oude laptops en mobieltjes. 

We hebben alle gegevens gewist en ze 

gebruiksklaar gemaakt. Edward nam 

ze in juli in het vliegtuig mee. 

Hier overhandigt hij de laptops aan 

het schoolhoofd. Zo kunnen we het 

ICT-onderwijs verder uitbreiden.

 

De vier telefoontjes kregen ook een 

goede bestemming. Onderwijzers die 

zich dat niet konden veroorloven of 

met een kapot of gestolen mobieltje 

moesten leven zijn nu weer bereikbaar. 

En hun bereikbaarheid is belangrijk. 

Zij hielden contact met de ouders in 

tijdens de corona sluiting. Op de 

schoolbussen zijn de leraren ook 

begeleiders. Vaak gaat er iets mis met 

onze oude bussen,; dan moeten de 

school en de ouders dat snel weten  
 

(zoz: zeven jaar verschil).



 
Hierboven de eerste satellietfoto uit 2017 waarop we de school konden zien. De kleurenverschillen van 

het dak tonen de reparatie van de stormschade. Het voetbalveld achter de school is nog groen dus de op-

name is nog in het regenseizoen gemaakt. Hieronder de school in de droge tijd (december — februari). 

 

 
Recent satellietbeeld (februari ’24). Aan de linkerkant, van boven naar beneden: het “moskeetje”, de toilet-

ten met het pad naar de school en het meisjesinternaat. Rechts: de keuken, de onderwijzers woning, de 

eetzaal, de school en het jongensinternaat. De toegangspoort ligt aan de hoofdweg Wenchi – Techiman. 


